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Dit is een uitgave van  
carnavalsvereniging De 
Loeiers uit Oeteldonk, 
welke 3x per jaar wordt 
uitgegeven. 
Bij de gelegenheid van  
- Kröv 
- Carnaval 
- Seizoensafsluiting 

 

Hoofdredactie: 
Karin van de Ven 
 
Redactie : 
Alle Loeiers 
 
Vormgeving : 
Carlo van de Ven 
 
c.v. De Loeiers bedankt de 
onderstaande  
adverteerders voor het 
mede mogelijk maken van 
ons clubblad : Theater aan 
de Parade, Café de  
Smidse, Salon Laurent, 
Rudy van der Zande, 
Meulensteen  
Stukadoorswerken, WKS 
Officeshop, Greenstyling, 
Voegersbedrijf  Koenen, 
Van Bebber DV, Smoka. 
 

Aanleveren Kopij: 
 

Eventuele bijdrage(n) 
zijn welkom op : 
 

carlo.v.d.ven@gmail.com 
 

 

 
Lieve Loeiers en Loeierinnen,  

Vorige week hebben wij een klein verkennend  

werkbezoek gebracht.  

Wij wilden nou wel eens weten waar al die (sterke)verhalen, 

slappe klets, sssssssstttttôs en vooral muziek vandaan komen. 

Mede ook om ons mentaal, geestelijk en fysiek voor  

te bereiden op onze 1 e keer.  

We hebben nog enkele lokale mensen gesproken,  

en heel raar, we geloofde het eerst ook niet,  

maar ze kijken reikhalzend naar ons allen uit!!!!  

Liefs,  

Joost en Mariëlle  
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De vakantie zit er weer op, de eerste repetitie is weer geweest en wij zijn op weg naar Krov.....  

Een mooi idee eigenlijk, want de meeste mensen lezen dit in de bus op weg naar Krov.  

Voor hen die dit lezen op een willekeurige andere plaats: volgende keer beter!  

Dennis succes met je examen! Fijne vakantie in Spanje Susanne! Succes met de fundering  

Edwin! En Debby heel veel succes met verhuizen! Absens Carens! ..... Duitsland, here we come!  
 

Na een lange, natte zomer, is het seizoen dan eindelijk weer begonnen! Ik hoop dat jullie er net 

zoveel zin in hebben als vorig jaar. Het beloofd weer een prachtig seizoen te worden!  

De beloofde nieuwe kielen laten nog even op zich wachten helaas. Maar dat zal hopelijk de  

enige tegenvaller zijn van dit seizoen. Een seizoen met weer ongeveer 150 uur repetitie voor de 

boeg. Met weer vele keren "Sinterklaas Kapoentje" en "Jingle bells" te spelen en dit jaar een 

fantastisch feest op 11 -11 -11. Dat is op vrijdag en hopelijk kan iedereen dan vrij zijn. Want we 

willen als club de hele dag volle bak mee feesten op deze bijzondere datum bij de start van het 

carnavalsseizoen. Dimidium facti qui coepit habet!  

 

Haec hactenus! Maar eerst maar eens naar Duitsland. De jaarlijkse wijnreis naar de Krov,  

Erden, Traben Trarbach en Bernkastel is al heel lang een mooie traditie binnen onze club.  

Al sinds jaar en dag reist een club muzikanten uit Oeteldonk het eerste weekend van Oktober 

naar Duitsland om aldaar de wijnfeesten op te luisteren.  

In Krov is dan de jaarlijkse St Remigius Kirmes en speelt de club in de hal.... Dé Hal! DE HAL!  

Jarenlang gingen ogen enthousiast glimmen en begon menig hart sneller te kloppen als er over 

de hal gesproken werd. Vele anekdotes en mythes doen de ronde over de belevenissen van de 

Loeiers in de hal. Vooral de oude houten hal schijnt een enorme belevenis geweest te zijn.  

Cum grano salis!  
 

Misschien is het mijn schuld, maar sinds ik mee ga, is het niet meer zo druk in de hal en werd 

het ieder jaar minder... Mea culpa! Of kunnen de oude Loeiers met een bakkie op gewoon niet 

zo goed tellen!? Of hebben ze sindsdien de hal ieder jaar groter gemaakt? Hoe dan ook, ook dit 

jaar spelen we niet in de hal. Ik denk dat het komt omdat er geen dames meer met poffers 

meelopen. Eerlijk gezegd vind ik het niet zo heel erg om niet in de hal te spelen. Want buiten, 

bij het café waar ze wel bier verkopen, is het publiek op de een of andere manier toch net zo 

enthousiast.... Nil volentibus arduum!  
 

Om even te checken of jullie dit allemaal wel lezen.  

De eerste die dit leest en door de microfoon in de bus een liedje zingt van K3, krijgt een fles 

wijn. In vino veritas!  

Nummer 5 krijgt ook een fles en de laatste fles gaat naar nummer 10.  

Zal de chauffeur niet heel blij mee zijn, maar goed....  
 

Ik wens jullie een fantastisch Krov weekend!  

Laten we er weer een mooi feest van maken zoals gewoonlijk.  
 

Nunc est bibendum!! Aliquando et insanire iucundum est!  
 

      Groet,  

       van dôn Hoofduier 

         Huib Schoots  

PS Elders in dit blad staat een mini cursus latijns  
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Rudy van der Zande 

veur ónne loei-goeie 

 w¹ninginrichting 

 

 

 

gordijnen-vitrage 

 

Vloerbedekking 

 

novilon-marmoleum 

 

bankstellen & eethoeken 

 

 

 

Rijnstraat 427-429 

ós-Hertogenbosch 

tel.073-6122471 

 

 

tonniemeulesteen@zonnet.nl 
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    Kröv -  Elk jaar hetzelfde liedjeéé. 

 

 
 
 
 
 

      é..maar wel een heel mooi liedje 

 
Vandaag is het zover. We staan met slaperige oogjes bij Station Oost te wachten op de bus van  

Maaskant, hopend dat Nico, alias óKluunô, weer achter het stuur zit. Gapend en de kater bestrijdend 

met een Redbull, omdat we de avond ervoor de wijnfeesten (te lang) hebben ingeluid bij de Smidse.  

Komt Antoine in zijn ñlederhoseò aanzetten onder luidt gejodel.  

Moeten we weer wachten op de ñvan Opstalletjesò, omdat ze zoals gewoonlijk te laat zijn.  

En wordt vervolgens de kofferbak van de Veurzitter leeggehaald met die zoete vieze ómeukô,  

overgebleven van vorig jaar.  

10 uur -  hop hop hop -  allemaal de bus in en vervolgens vier uur genieten van liedjes van K3, een 

slechte natuurfilm, zakken snoep, rondjes Jägermeister en een hoop flauwe grappen. De Loeiers zijn 

weer op weg naar de wijnfeesten en ñKrºvò is begonnen. 

 

En elk jaar is hetzelfde liedje. De eindredacteur vroeg me om het programma door te geven.  

Maar waarom?? Iedereen weet toch wat we gaan doen? Het is toch elk jaar hetzelfde? Aankomen bij 

de jeugdherberg. Ok, het blijft een verrassing bij je wie op de kamer ligt. Maar ook dat kent zijn eigen 

rituelen. Daarna op naar Erden. ñAus Bºhmenò blazen voor Schwaab en dan -  hop hop hop -  naar het 

Snitzelparadijs om daar het 1 literglas witte wijn naar binnen te lurken. De gasten worden zowat de 

tent uitgeblazen als we nog een stukje spelen voor die aardige mensen van Gasthaus Moseltal.  

Vervolgens -hop hop hop -  zo snel mogelijk naar de bierbar, om een goede basis te leggen en een 

paar mupkes te maken. Na amper een slok bier te hebben genomen, klinkt het schelle fluitje als teken 

om door te gaan. Hop hop hop naar het pleintje verderop. De rest van de avond: rondje muziek in 

Erden, een laatste valse noot op het pleintje in Traben Trarbach en als het effe kan nog een afterparty 

in of rondom de jeugdherberg.  

 

Na een paar uurtjes slapen, geeuwend en gapend het ontbijt naar binnen werken.  

Hopelijk hebben ze dit jaar wel verse Duitse broodjes, en dan ï hop hop hop -  worden we weer de bus 

ingejaagd voor het strakke schema. Op naar Bernkastel de pastor irriteren en de pet vullen,  

 -hop hop hop -  weer een rondje Erden, -  hop hop hop -  zakken vullen in Krºv, buffetje Rachtig naar 

binnen werken, misschien nog een ontgroening voor de nieuwkomers  

(Will en Marianne: maken jullie je borst maar naté) en dan weer -  hop hop hop - , naar Erden.  

Voor de echte die -hards nog even langs het pleintje in Traben Trarbach enéé. 

oei, oei, oei, wat hebben Jan en Tommie dit jaar weer in pettoé..Is het een buxus? Of wordt het een 

beeld uit een tuin? We zullen het zondagochtend zien, als de klep van de bus opengaatéé. 

 

Zondagochtend: alweer de laatste dag. Nog moeilijker wakker worden dan de ochtend ervoor.  

Ontbijten, koffers inpakken, bed afhalen en -hop hop hop -  weer de bus in: muziek maken in  

Bernkastel, Erden, Krºv, Erden, met tussendoor een paar pilsjes of glaasjes ózoese wisse weinô.  

De laatste spiesen worden op de grill gelegd, de laatste noten worden gespeeld voor Schwaab en dan 

voor de laatste keer -hop hop hop -  de bus in weer terug naar huis.  

 

Als jullie dit lezen, staan jullie nog aan het begin van het weekend. Zijn jullie net weggereden uit Den 

Bosch en sta ik met een traan in môn ogen bij station Oost te staren naar de bus die wegrijdt.  

Want ondanks dat het programma altijd het zelfde is, de wijn niet te zuipen, je maag krom trekt van 

het zuur, je geen oog dicht doet omdat er een stel snurkende beren op je  

kamer liggen, je continu de club achter na moet zitten en de bus in jagen en  

je uiteindelijk een week nodig hebt om te herstellen, zal ik met pijn in môn 

hart jullie uitzwaaien en ga ik Kröv dit jaar missen.  

Want stiekem is dit weekend één van de leukste weekenden van het jaar.  

 

                     Geniet, drink met mate en maak vooral heel veel plezier!  

                        Volgend jaar ben ik er weer bij!  

 

          De organis¨sie Krºv,  

                           Roos 
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Lieve Repetitor Joost, 
 

Al jaren ben ik een bewonderaar van je geweldige engelengeduld. 
Al jaren verbaas ik me over je uitstekende dirigent capaciteiten. 

Al jaren vraag ik me af  hoe je het allemaal doorstaat elke donderdagavond. 
Al jaren doe ik geen enkele moeite je muzikale tips tot me te nemen. 

Al jaren denk ik dat je grieperig bent, na weer een zucht en kreun van jouw kant. 
Al jaren wil ik je desondanks toch zeggen. 

 

Joost het ligt aan mij en niet aan jou !!!! 
 

Veel liefs van een vervelend, maar jou zeer respecterend, lid. 

 

ik zag twee beren broodjes smeren,  

o het was een wonder.  
't was een wonder, boven wonder,  

dat die beren smeren konden.  
Hi hi hi, ha ha ha!  

'k stond erbij en ik keek er naar  

 

 

Leo en Kim Bedankt !!!! 
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Lieve muzikanten, aanhangers, gasten en lieftallige aanhang.  

 
Als het goed is zitten we nu in de bus naar Kröv, om gezellig muziek te gaan maken en lekker 

wijn te gaan drinken. Dat zou ook betekenen dat Carlo en Karin het voor de derde maal  
gepresteerd hebben om precies op het geplande moment, een mooie editie van ons inmiddels 
toch al fenomenale clubblad af te leveren, waarvoor hulde. Maar dat terzijde.  
 

Ik ga vooral mee om de wijn. Ik ben namelijk een groot liefhebber van een lekker glas wijn.  
Inderdaad, je was me bijna voor, ik zei inderdaad een LEKKER glas wijn en of die witte wijn in 
Krºv nu zo lekker isé Als je ervan houd natuurlijk wel. Ik vind het maar zoete meuk.  

Ik duik liever een Duits wijnwinkeltje in voor een fles lekkere wijn. Op mijn eerste Kröv - reis 
twee jaar geleden had ik een heerlijk ijswijntje gescoord voor thuis. MMM.  

Jammer dat die fles zo klein was en de ijswijn zo snel op. En dat terwijl ijswijn heeeeel lang 
houdbaar is. Had ik hem misschien toch niet zo snel moeten opdrinken.  
Dat is nu helaas te laat, maar goed, we zijn er weer bijna, dus nieuwe ronde, nieuwe kansen.  
 

Waar was ik gebleven. Oja, wijn. Het is nu herfst en de winter komt er aan.  

Dan heb ik meestal de voorkeur voor rode wijn. Heeft toch een warmer gevoel.  
Ook omdat deze meestal op kamertemperatuur is en niet uit de koelkast. Hoewel, als ik een 

lekker visje eet, heb ik daar toch weer liever een wit wijntje bij. Drink ik die lekker op bij de 
open haard, is het toch lekker warm. Kruip ik lekker dicht tegen mijn eigen toeteraar op. Of 

toch niet, anders drinkt hij mijn wijn op. En moet ik uiteindelijk weer grijpen naar de Malibu. 
Want die gaat er ook wel in.  
Maar Malibu is geen wijn. Nee, Malibu zit rum in, met heerlijke kokosnootextracten.  

Kun je ook heerlijk toeter van wordené 
 

Als we straks de bus uitspringen en de eerste flessen zoete witte wijn opengetrokken worden, 
kun je je bij mij melden met je eigen glaasje. Ik vul wel bij. Eentje voor mij, eentje voor ie-

mand anders, eentje voor mij, eentje voor de volgende, eentje voor mijé. Laat mij maar vullen 
die glaasjes.  
Geen glaasje bij de hand? Ik giet ook eventueel rechtstreeks uit de fles in de mond voor de 

echt dorstigen. Of in een grote toeter van bijvoorbeeld een sous. Hoewel, daar past wel heel 
veel wijn in. Daôs weer zonde. Of boffen voor John. Als zôn sigaartje maar niet uitgaat door als 

dat alcoholhoudende vocht. Of komt er dan een explosie. Dat laat ik graag aan iemand anders 
over om te testen.  
 

Voor nu wens ik iedereen een hele fijne, gezellige en met lekker veel wijn doorvloeide Kröv toe.  
Dat die zoete meuk maar rijkelijk mag vloeien!  

 
     Dikke zoen,  

      Speenstift Daantje  


